
Leesniveau daalt bij Vlaamse kinderen

Volgens een recent internationaal onderzoek (PIRLS) heeft een 
leerling van het 4de leerjaar, in Vlaanderen momenteel een 
achterstand van 1 jaar tegenover eenzelfde leerling in 2006. De 
onderwijswereld reageert onthutst over dit onderzoek. De 
onderwijskoepels maken zich grote zorgen en ook de politiek is 
wakker geschoten en wil actie.
Nochtans is er al jaren de vaststelling dat het kennis- en 
vaardigheidsniveau van de leerlingen jaar na jaar daalt. Ook de 
bedrijfswereld stelt argwanend vast dat sollicitanten niet 
voldoende competenties voor een job op de arbeidsmarkt 
hebben. Sommige bedrijfssectoren voorzien zelfs in eigen 
vakopleidingen.
Een waaier van onderwijsexperten stellen allerhande remedies 
voor om het dalen van het onderwijsniveau te stoppen !
Om het leesniveau te verhogen is uiteraard een ruime aanpak 
nodig. Veel facetten in het onderwijsveld dienen aangepakt te 
worden.
Onderwijsdidactiek en -methodiek: leerlingen dienen veel meer 
“uitgedaagd” te worden. De tijd van pretpedagogiek is voorbij. 
Leerkracht is leraar en zorgt voor kennisoverdracht en attitude-
vorming (leren leren). Een goede klasstructuur zorgt voor een 
leerrijke en aangename omgeving.
Didactische middelen en methoden zijn onderdeel van een goed 
onderwijsproces. Onderwijsprocessen waarbij de leerlingen 
enkel zelfstandig kennis moeten uitzoeken en verwerven is 
zeker waardevol, maar een leerkracht is nog altijd de beste 
garantie voor een kwaliteitsvol onderwijsmoment.
Natuurlijk is het lerarentekort een groot probleem. Er zijn al heel 
wat maatregelen genomen om dit tekort weg te werken. Maar 
ook hier is een algehele aanpak nodig zoals: betere waardering 
voor het beroep van leerkracht, verminderen van de 
administratieve rompslomp, opleiding van leerkracht 
herwaarderen, statuut van de leerkracht verbeteren, 
schoolstructuur optimaliseren.
Specifiek om het leesniveau “op te krikken” is een brede actie 
nodig: méér en grotere aandacht voor het begrijpend lezen, 
meer uren “lezen” op school, veel aandacht naar grammatica en 
woordenschat, schrijfvaardigheid vergroten, aantal invulboeken 
(bladen) beperken, samenwerking tussen school en 
bibliotheek…enz.
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De aanwezigheid van veel anderstalige kinderen in bepaalde regio’s (scholen) noodzaakt een 
specifieke aanpak voor deze leerlingen. Meestal is de thuistaal geen Nederlands en spreken de 
ouders ook geen Nederlands. Hier is een specifieke aanpak nodig: grote nadruk op Nederlands vanaf 
de kleuterschool, verplichte cursus Nederlands voor ouders die de taal niet machtig zijn, kleuters 
testen om het taalniveau te bepalen voor de stap naar het 1e leerjaar.
Zoals vele elementen in onze maatschappij evolueert ook het onderwijs mee met de tijd.
Toch dienen we er steeds over te waken dat de essentie van het onderwijs niet verloren gaat:
kennis en vorming. De huidige schoolpopulatie is de generatie van morgen: het onderwijs werkt aan 
de toekomst van morgen. De bezorgdheid over de toekomst belangt iedereen aan.

Johan Boodts
Juni 2023

De Krook

De Gentse hoofdbibliotheek die de naam van “De Krook” heeft gekregen, heeft een 
eigen krantje, De Krookkrant. Onlangs lazen we daarin een aankondiging voor een YA-
day. Wat is dat nu weer ?
YA is de afkorting van Young Adult en voor die jongvolwassenen richtte de bibliotheek 
een “young adult day” in. Denken ze in die bibliotheek nu echt dat die jongeren niet 
reageren als de melding in gewoon Nederlands gesteld was ?

SCHRIJVEN:  De Krook 
     Miriam Makebaplein 1
      9000 Gent

STRALEN: bibliotheek@stad.gent

ACTIEPUNTEN

mailto:bibliotheek@stad.gent




HELLO FRESH

We kregen een verontrustend bericht van EDK uit Sint-Genesius-Rode: “Afgelopen 
vrijdagnamiddag (12/5/23 omstreeks 17 uur) belden drie werknemers van HelloFresh 
aan. Althans, dat vermoed ik op basis van hun kledij - fluogroen jasje met opdruk 
HelloFresh - want zij beperkten zich tot de Franse taal. Toen ik duidelijk maakte dat in 
Vlaanderen Nederlands wordt gesproken en ik enkel in die taal een gesprek wilde 
voeren, waren enkel hoongelach en denigrerende reacties mijn deel”. EDK meldde dit 
aan HelloFresh, we weten niet of HelloFresh al geantwoord heeft, maar er zal zeker 
reactie komen als meer mensen hier over reageren.

SCHRIJVEN: HelloFresh Benelux B.V.    t.a.v. klantendienst
    Zuidpark - Spaklerweg 50-52
    1099 BC Amsterdam Nederland

STRALEN: tevredenheid@hellofresh.be

BELLEN: 03 808 50 62

VAB

In het recente mei-juni 2023 magazine van VAB zien we weer advertenties volledig 
in het Engels (p. 27) en verder de woorden “ e-bike  by VAB “ en
“ E-bike van het jaar “.
De stichter van VAB Toon Van Overstraeten 
die destijds opkwam voor het Nederlands en 
strijd tegen verengelsing draait zich wellicht om 
in zijn graf !!

Reageren: jan.creten@vab.be  
( hoofdredacteur )

mailto:tevredenheid@hellofresh.be
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Liberation Garden

Op vrijdag 5 mei werd in Limburg (Leopoldsburg) een nieuw museum over de oorlog 
geopend. Dit museum wil duidelijk maken wat gewone mensen in buitengewone 
omstandigheden allemaal meemaken. Waarom krijgt dit museum dan geen gewone, 
Vlaamse benaming in de plaats van een Engelse ? Die naam doet trouwens eerder 
denken aan een plantentuin waar exotische bloemen gekweekt worden.

SCHRIJVEN: Museum Liberation Garden
Koningin Louisa-Marialaan 2
3970 Leopoldsburg (België)

BELLEN: +32 11 29 38 00

STRALEN: contact@liberationgarden.be

Bond zonder Naam

In het magazine van Bond zonder Naam april-mei 2023 lezen we een initiatief om 
gesprekken met gevangenen te houden om hun terugkeer naar de maatschappij te 
bevorderen. Waarom dit project “Prison talk” heet is ons niet duidelijk !

Reageren: Bond zonder Naam
welkom@bzn.be

mailto:contact@liberationgarden.be
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LA RIGUE

Sterrenkok Peter Goossens van Hof van Cleve in Kruisem opende een nieuw 
restaurant in Knokke. Het restaurant krijgt een plaats in het hotel “La Réserve” en 
kreeg helaas ook een Franstalige naam “La Rigue”. Het is onwaarschijnlijk dat u weet 
wat dit betekent, misschien behoort u ook niet tot de doelgroep die 200 euro wilt 
besteden aan een maaltijd, maar wij krijgen een slechte smaak in de mond als we die 
naam horen. Vlaanderen zorgt voor de welstand in dit land, waarom mocht dit weer 
geen Nederlandstalige benaming krijgen ? (La Réserve is in handen van Vlamingen 
Marc Coucke en Bart Versluys)

Peter Goossens
Elizabetlaan 160 
8300 Knokke-Heist

STRALEN: info@la-reserve.be

Proximus

In verschillende winkels van Proximus 
krijgen klanten een “duurzame” (papieren)
verpakkingszak mee 
om hun aangekochte toestellen in op te bergen !
“ Use - Reuse - Recycle - Repeat “ staat 
in grote letters op deze zak.

Geen mens die dit begrijpt ?

Reageren: contactformulier via www. proximus.be

http://proximus.be


Paul

Bakkerij Paul heeft heel wat 
vestigingen in Brussel.
We ontvingen een mooie kaart 
met de adressen van de vestigingen 
in Brussel, Vlaanderen en Wallonië.
Mooi zo ! 
De adressen van de Brusselse vestigingen
zijn in het Nederlands vermeld en 
de adressen van de vestigingen in Gent en
Oostende vallen onder de hoofding
“Vlaanderen”.

Van onze sympathisant S. VL. kregen we een (flauw) 
antwoord (en met taalfouten) op onze bemerking dat 
Colruyt vrachtwagens met enkel Franstalige melding
“Angle mort. Restez à droite derrière moi” in 
Vlaanderen rondstuurt.

Beste Stef,
Je laat ons weten dat je een vrachtwagen tegenkwam van bio planet met een 
Franstalige opschrift, in Vlaanderen. Wij hebben zowel vrachtwagens met 
Nederlandstalige opschrift als Franstalige opschrift. De eerste vrachtwagen die ter 
beschikking komt, word gebruikt om onze goederen naar de winkels te brengen Het 
kan dus inderdaad zo zijn dat je soms een vrachtwagen tegen komt met de franse 
opschrift. Fijne dag verder gewenst. Met vriendelijke groet,
Evelien
Colruyt Laagste Prijzen (BE) klantendienst

Tot onze spijt kan Ivo Van Hoovels om gezondheidsredenen niet verder helpen met 
Nederlands/Landstaal. We danken hem in ieder geval voor zijn gewaardeerde hulp.

ANTWOORDEN

Dank u Ivo !


